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Het aantal mensen met dementie neemt toe. De kans dat

iemand in zijn leven dementie krijgt is 1 op 5.

Dit boek belicht dementie vanuit 2 invalshoeken/standpunten:

De lezer wordt meegenomen in het verhaal van 14 jaar

afscheid nemen van een moeder met vasculaire dementie.

De auteur is echter niet alleen “dochter van”. Ze is ook als

hulpverlener werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg. In

dit kader is ze niet alleen regelmatig betrokken partij bij het

uitklaren van de diagnose dementie, maar begeleidt ze ook

mensen met beginnende dementie - en hun directe

omgeving - in de thuissituatie.

Dit boek brengt het verhaal van afscheid nemen, telkens

weer en telkens meer.

Volgende thema’s komen aan bod: 
Wat betekent het om een dierbare traag maar zeker te zien aftakelen? 
Hoe lang is zelfstandig wonen mogelijk?
Wanneer neem je het als familie over?
Mag men negatieve gevoelens ervaren en/of uitspreken? 
Hoe zorg je als mantelzorger voor jezelf?
Wat met beloftes en schuldgevoelens?
Waarover praat je nog als je elkaar niets meer te vertellen hebt?
Wat als je dierbare je niet meer (her-)kent?
…


