
WEG
♥ns verhaal in Goede en Kwade dagen

- Arlette Vanthuyne -



‘Blijf bij mij, en het Leven wordt een Avontuur’ 
zei hij in 1988

‘Wil je deze Weg met mij gaan’ 
vroeg hij in 2023
Wist ik veel
‘Natuurlijk Guytje’
‘Niet bang wezen’ zei hij nog!

Het werd een steile berg,
veel groen en bloemen,
storm en zon,
véél daartussen
méér en méér Weg
‘Als we op de top komen, 
mag je vliegen’ zei ik

1952 °Guy
1956 °Arlette
1988 Samen
1994 Gent-Santiago Te Voet
1995 °zoon Juul
2014 Juul x Caro
2022 °kleindochter Odette
2017 Lewy Bodydementie
2023 Eind

Caminante,
Son tus huellas
el Camino y nada mas
Caminante, no hay Camino

se hace Camino al andar.
Y al volver la vista atras
se ve la senda que nunca
se ha de volver a pisar.

Caminante no hay Camino
sino estellas en la mar.

Antonio Machado

Vertaling van het gedicht en wat we meemaakten op onze reis, 
kan je horen op 23 september 2024 in Arhus. 




